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-Wie heeft jou vroeger het schaatsen geleerd? 

Och….ik heb ’t mezelf geleerd. Ik kreeg een paar botjes en moest het mezelf 

gewoon aanleren.  

-Waar heb je het geleerd ? 

Op het Verlaat natuurlijk. 

-Lag er vroeger vaker ijs dan de laatste 10 jaar, in jouw herinnering? 

Nou, ik kan me nog herinneren dat ik begin jaren 60,  13 weken in de 

vorstverlet heb gezeten, maar de laatste jaren hebben we ook weer ieder jaar 

ijs. Ik denk eigenlijk dat we vroeger niet vaker ijs hadden maar wel langer. 

-Waar schaatste je als tiener het meeste, hier op het  Verlaat of ergens anders? 

Altijd op het Verlaat. Daar was het altijd erg gezellig. 

-Toen je verkering kreeg met Ineke, hebben jullie waarschijnlijk veel samen 

geschaatst. Heb je daar  nog leuke herinneringen aan? (die je met ons zou 

willen delen?) 

We reden vaak buitenover en ook walsen deden we vaak. Dit ging dan vaak erg 

hard! 

-Wie heeft jullie kinderen het schaatsen geleerd? Jij of Ineke? 

Dat hebben we allebei gedaan. 

-Zijn er nog leuke anekdotes uit die tijd? 

Het was altijd erg gezellig op de ijsbaan, en zeker ook in de groene keet daar 

kon je chocomelk en andere dingen kopen….en natuurlijk uitrusten. Ook het 

bijpraten met mensen van buiten de Klundert was altijd leuk. 

-In welk jaar ben jij in het bestuur gekomen? 

Dat was in 1987. 



-Wie zaten er toen in het bestuur? 

R. van Eekelen, J. Verboom, J. van Zundert, C. Walraven, P. Vermeulen en W. 

Bot. 

-Je hebt veel bestuursleden zien komen en zien gaan, zijn er nog bestuursleden 

die je bij zijn gebleven vanwege leuke of grappige herinneringen? 

Ja…samen met Fransje Wierckx de lichten aanbrengen. Met hem was het altijd 

gezellig werken. 

-Jouw eerste keer ijs (tijdens een bestuursfunctie) wat weer je daar nog van? 

Voordat ik in het bestuur kwam hielp ik al mee met het sneeuwschuiven. 

-Zijn daar nog leuke anekdotes over te vertellen? 

Rombout van Eekelen vroeg of ik in het bestuur wilde komen, omdat ik vaak op 

de baan te vinden was en ook meehielp. Ik moest dan bekennen dat ik 

helemaal geen lid was…..en dus niet in het bestuur kon gaan. Niemand vroeg 

aan mij of ik wel lid was. Men nam dat aan omdat ik altijd aan het helpen was. 

-Met de auto races die vroeger op het ijs werden gehouden, heb jij daar ook 

mee meegedaan? Zijn daar nog leuke dingen over te vertellen? 

Cor de Gast reed en ik mocht meerijden, ik had zelf nog geen rijbewijs (1963). 

Het was wel een hele leuke ervaring. 

-Zijn er nog andere leuke verhalen die je kwijt wil? 

De tijd dat de oud papier mannen meehielpen met sneeuw ruimen, zoals Joep 

van Dam, Jo Verbaten en nog een paar van die mannen. Dat was altijd een 

gezellige boel! 

Ik heb altijd met veel plezier in het bestuur van de ijsclub gezeten!! 

 

Wim, bedankt voor dit interview. Ook wij hebben het altijd gezellig met je 

gehad. Natuurlijk hopen we je nog vaak op de baan te zien. 


